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Beste leden en vrienden, 

 

Helaas moeten wij ons gebouw “De Kerk met de Beelden” 

in de Peulenstraat verlaten. We gaan onze activiteiten na 5 

april voortzetten in De Parel, Talmastraat 9, Zaal Smaragd 

in Hardinxveld-Giessendam. 

 

Om passend afscheid te nemen willen wij u uitnodigen 

voor een afscheidsreceptie met een hapje en een drankje. 

Als iemand iets wil zeggen, is daar gelegenheid voor. 

 

Dus van harte welkom op 22 maart a.s. tussen 16.00 en 

18.00 uur. 

 

Adres: Peulenstraat 167 in Hardinxveld-Giessendam. 

 

 

 

De afscheidscommissie,  

 

Aartje, Riet, Klaas, Kees en Jolanda 

Mobiel 06 2241 5871  

e-mail: jasbas 2812 @gmail.com 
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 Kerkdiensten  
 

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  

Iedere zondag drinken we koffie na de dienst. 

Vanaf 31 maart diensten in De Parel, Talmastraat 9, 3371 VG 

Hardinxveld-Giessendam. 

 

3 maart Sliedrecht: Ds. H. Hartogveld 

10 maart Dr. A.P.B. van Meeteren, extra collecte 

17 maart Sliedrecht: Ds. M. Kwant 

24 maart Drs. Z. Albada 

28 maart 19.00 u Witte Donderdag, Dr. A.P.B. van Meeteren 

31 maart Laatste dienst in de Kerk met de Beelden, Pasen, 

(Zomertijd) 8.30 u.Paasontbijt, Dr. A.P.B. van Meeteren 

7 april  Eerste dienst in De Parel, Dr. A.P.B. van Meeteren 

14 april Sliedrecht: Ds. J. de Waard 

21 april De Parel: Ds. I. Verberk 

28 april Sliedrecht: Ds. N. Verburg 

5 mei  De Parel: Dr. A.P.B. van Meeteren 

12 mei  Sliedrecht: Ds. M. Kwant 

19 mei  De Parel: Drs. Z. Albada, Pinksteren 

26 mei  Sliedrecht: Ds. N. Verburg 

2 juni  Geen dienst  

9 juni  Sliedrecht: Ds. M. Kwant 

 

 

Extra collectes  

 

Op 10 maart collecteren we voor het Lilianefonds en op 7 april  voor 

Amnesty International. 
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  Bloemendienst  Tel. 
10 maart Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

24 maart Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

28 maart. Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

31 maart Mw. J. Blokland   06-57034773  

7 april  Mw. T. de Groen   06-37374559 

21 april Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 

5 mei  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

19 mei  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

 

 

Autodienst    
 

 

3 maart. mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

10 maart. mw. T. Keizer-Trapman   612002 

17 maart dhr. J. Huisman    630083 

24 maart dhr. K. Blokland      06-16145174 

28 maart mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

31 maart mw. M.A. de Groen      06-37374559 

7 april  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

14 april dhr. J. Huisman    630083 

21 april dhr. K. Blokland      06-16145174 

28 april mw. M.A. de Groen      06-37374559 

5 mei  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

12 mei  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

19 mei  dhr. J. Huisman    630083 

26 mei  dhr. K. Blokland      06-16145174 

9 juni  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 
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Resoneren kun je leren – in de kerk! 
 

Het is dit jaar Brucknerjaar en dat zullen we weten. Er verschijnen 

allerlei nieuwe opnamen van zijn muziek. Enkele lyrische recensies 

hebben me zo nieuwsgierig gemaakt, dat ik al zijn symfonieën eens 

ben gaan beluisteren. In de auto. Wat een genot! Zo mooi, zo 

verrassend, nu weer uitbundig, dan weer verstild. En wat zijn die 

muziekstukken ruimtelijk! Wat een overrompelende veelheid aan 

stemmen.  

 

Ik moet denken aan een boekje dat ik onlangs las: ‘Democratie 

vraagt om religie’ van de Duitse socioloog Hartmut Rosa. Hij 

gebruikt daarin de symfonie als beeld voor een democratische 

samenleving. Net als in een orkest klinken in een samenleving tal 

van stemmen, die allemaal een ander geluid produceren. Hoe maak 

je van al die stemmen en tegenstemmen een welluidend geheel? Een 

symfonie in plaats van een kakafonie?  

 

Dat is de grote vraag. Rosa ziet dat het samenspel vandaag de dag 

niet zo goed gaat. We zijn in onze moderne samenleving niet meer 

goed op elkaar ingespeeld, zo lijkt het wel. We luisteren nauwelijks 

nog naar elkaar. Iedereen blaast zijn eigen trompetje, zonder zich te 

bekommeren om de andere spelers in het orkest, hun tempo en hun 

toonsoort. Kortom, het is een rommeltje. Hoe heeft het zover kunnen 

komen? 

 

Razende stilstand 

Rosa ziet een ‘razende stilstand’ in de samenleving. We hebben 

allemaal voortdurend haast, zegt hij, en daardoor raken we verstard, 

verkrampt. Het tempo van leven en werken ligt zo hoog dat er 

nauwelijks tijd is om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te 

gaan en onze eigen meningen aan die van anderen te slijpen. 
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Iedereen wil gehoord worden, maar niemand luistert. Dat maakt 

mensen boos en agressief. En dat is bedreigend voor een democratie 

die het juist moet hebben van welwillendheid, van ‘goede oren en 

een luisterend hart’, zoals Rosa het formuleert. 

 

Welke oplossing ziet Rosa?  

 

Hij keert terug naar het beeld van de symfonie. Musici in een orkest 

komen alleen tot spelen als ze niet stug ieder voor zich spelen, maar 

een zekere samenklank bereiken. Resonantie, noemt Rosa dat. Van 

Dale omschrijft resoneren als ‘meeklinken, weerklank geven, 

instemming krijgen, respons geven, meetrillen’. In een orkest 

gebeurt dat als alle instrumenten goed zijn gestemd, als de ruimte 

een goede akoestiek biedt, de spelers in vorm zijn en de luisteraars 

opmerkzaam. 
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Ophoren 

En dus is het zaak om weer te leren luisteren. Niet alleen naar ons 

eigen spel, maar ook naar wat anderen voortbrengen. Wat zou het 

mooi zijn als we weer zouden ‘ophoren’ (aufhören, wat trouwens 

eigenlijk ‘ophouden’ betekent), schrijft Rosa. Als je ergens van 

ophoort, dan hoor je iets nieuws. Iets, wat je even laat stilstaan. En 

wie stilstaat, stapt even uit de tredmolen van almaar meer en almaar 

harder. Even word je aangesproken door iets, even hoor je iets 

anders dan je al wist.  

 

Vervolgens, zo hoopt Rosa, zoeken we naar een antwoord op wat we 

hebben gehoord. We resoneren. We trillen mee en komen in een 

andere stemming. We gaan misschien wel anders denken. Maar dat 

vereist welwillendheid, een zekere openheid, een bereidheid om te 

resoneren. En daarvoor moeten we onze verkramptheid laten varen, 

onze razende stilstand zien kwijt te raken.  

 

Kerk 

Hoe doe je dat? Rosa eindigt zijn boekje met een lofzang op de kerk. 

Dat mag verrassend lijken, maar ik had nog niet verklapt dat Rosa’s 

essay een bewerking is van een toespraak die hij hield voor een 

kerkelijk publiek. Toch is dat niet de eigenlijke reden dat hij naar de 

kerk wijst als tegenhanger van razende stilstand. In een interview 

met NRC zegt Rosa het kernachtig: 

 

Of je nu gelovig bent of niet, loop een kerk binnen en je stapt 
bijna onmiddellijk uit die agressie-modus. Er is daarbinnen niets 
waar je die agressie op kunt richten. Er is namelijk niets te doen. 
Religie biedt die ruimte van oudsher. Het helpt ons eraan te 
herinneren dat er een andere houding tegenover de wereld 
mogelijk is. Een houding waardoor je even niet meer bezig bent 
met zaken die je wilt bereiken of beheersen. 
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In religie draait het om resoneren. Met elkaar, maar ook met ‘iets’ 

dat ons roept. “Religie leert: de grondslag van mijn bestaan is niet 

het stille, koude, vijandige of onverschillige universum, maar een 

antwoordrelatie.” Iets maakt dat we ons bij onze naam geroepen 

voelen. We horen op. En zo kunnen we, besluit Rosa, in de kerk 

onze zinnen leren openen voor wat het betekent om geroepen te 

worden, te resoneren. “Als een samenleving dat vermogen verliest, 

houdt ze op een samenleving te zijn.” 

 

Gevoelige snaar 

En daarmee raakt Rosa wel een gevoelige snaar, net nu we ons 

vertrouwde kerkje uitgaan en straks bijeenkomen in een 

zalencomplex. Want we verkassen niet voor niks. Ons groepje 

slinkt. Misschien niet verwonderlijk in de razende tijden van 

tegenwoordig. Wie heeft er nog tijd voor de kerk? En tegelijk laat 

Rosa de enorme potentie zien van een gemeenschap als de onze, een 

plek waar we elkaar werkelijk ontmoeten en in gesprek gaan. Juist 

omdat we de handdoek niet in de ring gooien, maar een doorstart 

maken, geeft al aan dat we die kracht zelf ook ervaren. 

 

Al met al heeft de toespraak van Rosa tijdens een bijeenkomst van 

katholieke geestelijken in het Duitse Würzburg een prettig leesbaar 

boekje opgeleverd. Zijn analyse van wat er mis is met onze moderne 

samenleving en hoezeer dat onze democratieën bedreigt is weliswaar 

niet nieuw. Maar wat Roza toevoegt zijn beelden als ‘razende 

stilstand’ en resonantie. Die maken het belang van ‘ophoren’ en 

antwoorden glashelder.  

 

Wie meer wil lezen over de ideeën van Hartmut Rosa kan terecht in 

zijn eerdere boeken Onbeschikbaarheid (2022) en Leven in tijden 

van versnelling (2016). Nu komt daarin de kerk wat minder 

nadrukkelijk naar voren als oplossingsrichting. Ook daarom ervaar 
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ik het essay Democratie vraagt om religie als 

een verrassing, al was het maar omdat de 

heersende opvatting toch lijkt dat de kerk 

zichzelf heeft overleefd. Niet als het aan Rosa 

ligt. 

 

Aries van Meeteren 

 

Hartmut Rosa, Democratie vraagt om religie 

(Boom 2023), 80 p. 

 

 

 

 

 

Op de volmaakte weg wil ik mij bezinnen — 

Psalm 101. 2 
 

Ik heb het helemaal met perfectie gehad. 

Ik heb mijn koffers gepakt, 

Ik ben hier weg.  

Foetsie. 

 

Zo zeker als regen 

je nat zal maken, 

zal perfectie je 

ondergang zijn. 

 

Het valt niet neer als dauw 

op het zomerse gras 

om vrijheid en groen te 

plezieren 
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Perfectie zeeft 

de kwaliteit uit barmhartigheid, 

laat enthousiasme verschrompelen bij zijn 

ontstaan. 

 

Voordat de strijd half begonnen is, 

Denkt kille eerlijkheid denkt 

Dat die niet te winnen, en geeft zich 

over. 

 

Ik heb mijn opzegbrief ingeleverd, 

mijn sleutels teruggegeven, 

mijn ontslagvergoeding getekend, ik ben 

weg. 

 

Tips die ik had kunnen benutten: 

Zelfs de perfect gebeitelde vorm van 

De stralende David van Michelangelo 

loenst. 

 

de Venus van Milo 

heeft geen armen, 

de Liberty Bell is 

gebarsten. 

 

 

Kilian McDonnell 

(vertaling: Dirk van Leeuwen) 
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Privacy Statement 
 

Ons privacy statement staat op onze website 

www.kerkmetdebeelden.nl. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en 

adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en 

verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten, 

uitnodigingen voor leeskring en lezingen via de mail. 

Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet)  

 

Contact met de voorganger 
 

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten 

thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo 

makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij 

ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed 

gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over 

iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie als dit mogelijk is. 

Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil 

bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn 

overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 

uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak 

voor een vervolggesprek. Aries van Meeteren. 

 

Aandacht commissie 
 

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 

thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 

4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 

aandacht kunnen besteden. 

http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
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In memoriam Gerrit Kamsteeg 
 
 

In uitvaartcentrum De Grote Haar in Gorinchem hebben vrienden, 

buren en andere kennissen op 23 november jl. afscheid genomen van 

Gerrit Kamsteeg. Het was een informeel samenzijn, niet rond een 

podium, maar rond de koffietafel. Want Gerrit hield niet van 

poespas.  

 

De rouwkaart geeft een typering van Gerrit aan de hand van vier 

veelzeggende steekwoorden: eenvoud, bezorgdheid, eerlijkheid en 

liefde. Ik kon me er meteen van alles bij voorstellen. Neem nou die 

eenvoud. Gerrit was met weinig tevreden. Hij genoot intens van zijn 

huis, zijn flinke moestuin en poes Moma. Van de mensen om zich 

heen, de buren, zijn tweede thuis bij Gert, de koffiehoek bij de 

Albert Heijn en zijn borreltje bij de Koperen Snor.  

 

‘Bezorgdheid’ als typering is ook goed getroffen. Bezorgdheid om 

de mensen die hij kende en waar hij om gaf. Bezorgdheid om de 

buurt, zijn geliefde Van Damstoep, maar ook om de toekomst van 

Nederland en de rest van de wereld. “Mensen zeggen wel eens tegen 

elkaar: Wat een gekke wereld is het toch. Maar het zijn de mensen 

die gek zijn. De wereld is mooi gebleven”, zei hij wel eens.  

 

Maar in dat woord bezorgdheid zit ook zijn ‘zorgen-voor’. Dat deed 

hij vroeger al, toen zijn moeder ziek was. Dat maakte ook dat hij in 

tegenstelling tot veel mannen van zijn leeftijd prima uit de voeten 

kon in het huishouden en in de keuken. Ik denk ook aan het zorgen 

voor zijn vrouw Lenie toen ze ziek werd en de zorg voor zijn 

logeerkinderen, over wie hij met veel liefde sprak.  
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Toen ik het steekwoordje ‘eerlijkheid’ las, moest ik wel een beetje 

grinniken. Want Gerrit kon recht voor zijn raap zijn. Op het botte af. 

Dat had hij van zijn moeder, legde hij wel eens uit. Dat was een 

echte Rotterdamse met het hart op de tong. Gerrit kon slecht tegen 

onrecht. Hij moest er ook altijd wat van zeggen als mensen 

voordrongen in de Albert Heijn. Én hij stoorde zich ontzettend aan 

gezeur.  

 

De ‘liefde’ zit eigenlijk door al dat voorgaande heen. Liefde voor 

Lenie, zijn vakantiedochter Montaha, zijn poes, zijn buren en 

vrienden. Liefde voor zijn tuin, zijn huis waar hij met geen stok was 

weg te krijgen en voor zijn cluppie bij de Albert Heijn.  

 

Gerrit was vroeg oud geworden, vond hij ook zelf. Hij ging 

gaandeweg meer mankeren. Terugkijken kon hem verdrietig maken. 

“Pijn gaat voorbij, verdriet blijft”, zei hij wel eens. Dan maar liever 

vooruit kijken. Maar het lukte hem niet altijd. Toch, als hij alle 

goede en slechte momenten op een weegschaal zou moeten leggen, 

dan overheersten de goede momenten. Die wogen op tegen alles wat 

het leven zwaar maakte.  

 

Maar op 14 november was de koek op. Hij belandde in het hospice 

van Gorinchem en overleed daar twee dagen later, in de leeftijd van 

80 jaar. Geroepen door de Grote Verpleger, zo was zijn overtuiging. 

We hebben hem herdacht met een lied uit het ‘Schaep met de vijf 

poten’ (‘We benne op de wereld om mekaar te helpen nietwaar’) en 

een hertaling van ‘Turn Turn Turn’ van de hand van Jan Rot.  

 

Aries van Meeteren 
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Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen alle goeds en een 

fijne dag toe: 

 

8 maart mw. T. de Groen 

18 maart mw. C Versluis-den Hertog 

27 maart mw. C.J. Langeveld-de Rijcke 

21 april dhr. A.J. van Noordenne 

6 mei  mw. M.E. van der Meulen-Udo 

12 juni  mw. A.E. Kazen-van Dijk 

 

 

OPRUIMING!! 
 

Terwijl op een dinsdagmiddag een mals regenbuitje mij op mijn 

fietstocht naar de Kerk met de Beelden begeleidde om voor de eerste 

keer een aanvang te maken met het opruimen van het grootste 

gedeelte van de inventaris, realiseerde ik mij ineens wat sterker dan 

gewoonlijk dat de ontmanteling van dit karakteristiek kerkgebouw 

nu écht gaat plaatsvinden. Dat het heden nu van lieverlee verleden 

gaat worden en het einde van dik 100 jaar samenzijn in dit gebouw 

met rassé schreden nadert. Een samenzijn van mensen met diverse 

signatuur en achtergronden, die lief maar ook leed  met elkaar 

hebben gedeeld , waar trouwerijen en doopplechtigheden 

plaatsvonden en waar  indrukwekkende  preken en lezingen werden 

gehouden door velerlei personen. Kortom, een kerkgebouw met een 

ruime geschiedenis waarin mensen door al die jaren heen, hun plekje 

hebben mogen en wisten te vinden. 
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De kerkdeur aan de Peulenstraat stond op een kier hetgeen bij mij 

het vermoeden deed rijzen dat enkele personen mij reeds in het 

gebouw voor waren gegaan. In het halletje gekomen heerste 

aanvankelijk de o zo vertrouwde vredige stilte maar werd na luttele 

seconden wreed verstoord door de galmende stemmen van Tilly en 

Liesbeth die zich achter de deur van de koffiekamer ophielden en, 

zoals iedereen van de leden weet,  is het daar, akoestisch gezien,  

niet altijd  even rustig vertoeven.  

“Góeeeeeeedemiddag dames van het goede leven “ begroette ik hen 

spontaan waarna door hen een vriendelijk doch kort knikje in mijn 

richting losgelaten werd. De tafels lagen vol met stapels papieren, 

oude ordners, gebruiksvoorwerpen en ander ongeregeld.  Ik had al 

gauw in de smiezen dat de focus van beide dames geheel op het 

opruimwerk was gericht en vooralsnog geen tijd was ingeruimd voor 

wat luchtiger zaken.  

 

Beide dames 

die door hun 

jarenlange 

werkzaamhed

en ten 

behoeve van 

deze 

kerkelijke 

vereniging als 

“ervaringsdes

kundigen” 

konden 

worden 

aangemerkt, 

hadden  inmiddels een aanvang gemaakt met het schonen van het 

kerkelijk archief dat, veilig geborgen in een aantal dozen, uit de 

grote wandkast tevoorschijn was gekomen.  
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Niet voor niets was deze twee-eenheid in de werkgroep “Verhuizing 

Kerk” gelanceerd want als geen ander waren zij in staat om 

antwoorden te vinden op de prangende vragen: wat kan mee?, wat 

moet bewaard blijven?, Wat kan naar de kringloop en wat kan naar 

de gemeentelijke stortplaats? Niet alleen alle beslommeringen 

rondom dit kerkelijk archief vroeg om een oordeel,  maar ook het 

aanwezige meubilair dat zich ergens in de krochten van de kerk 

bevond verdiende een weloverwogen besluit onzerzijds. 

Terwijl de dames zich intens met het opgedoken archief bezig 

hielden, dacht ik er goed aan te doen om de trap te beklimmen 

teneinde eens een blik te werpen in de ruimte naast deze trap. Ik 

duwde met enige kracht tegen het toegangsdeurtje welke zich 

halverwege de trap bevond.  Krakend en piepend opende deze zich 

enigszins ongemakkelijk. Ik keek in een zwart gat. Een stoffig en 

donker vertrek omgeven door spinraggen en anderszins draadachtige 

organische stoffen. Mijn fantasie ging opspelen. In gedachten 

dwaalde ik  naar het boek van de Da Vinci Code waarbij ik als de 

Hoogleraar religieuze symboliek  Robert Langdon,  op het punt 

stond om de cruciale  geheimen van deze  kerk te onthullen.  Op de 

tast beroerde ik de lichtschakelaar welke zich pal naast de deur 

bevond. Een klein sfeervol peertje gloeide op en gaf net voldoende 

licht om mij een blik te gunnen in deze schatkamer . De ruimte was 

geheel gevuld met…… wanorde. Meerdere oude kasten die de 

houdbaarheidsdatum reeds jaren geleden gepasseerd waren, stonden 

met de laden half geopend,  armoedig en wankel tegen een muur te 

leunen. Klaar om ontdekt en meegenomen te worden. In hoeken en 

gaten lag prullaria uit de tijd dat Peyton Place nog op de televisie 

was. Zoals een eeuwenoud Bingo spel met houten balletjes, de 

daarbij behorende en door vocht aangetaste bingo kaarten alsmede 

een klein metalen draaimolentje. In een doos welke in een donker 

hoekje stond opgeslagen lagen een groot aantal bierglazen waarvan 

het heerlijke heldere glas  door langdurig ongebruik inmiddels tot 

mat glas was gereduceerd.   
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Kleine muziekinstrumenten welke her en der door de ruimte lagen, 

zoals een triangel, twee tamboerijntjes en een paar samba-ballen 

deden bij mij onwillekeurig het besef ontstaan dat het ook vroeger 

goed toeven was in de kerk.     

Achterin ontdekte ik materiaal refererend aan de yoga-lessen van 

wijlen Nel van der Vlies die meer dan 50 jaar lang  ten behoeve van 

lichaam en geest, bij haar leerlingen  ontspanning, kalmte en 

gemoedsrust  trachtte teweeg te brengen. Eigenlijk was zij hét 

verlengstuk van de vele dominees die de kansel decennia lang 

betreden hebben en in tegenstelling van Nel,  zich voornamelijk met 

het geestelijk welzijn van hun toehoorders bezig hielden. 

Nadat ik van de eerste ontsteltenis enigszins bekomen was, waagde 

ik het om ook eens een kijkje te nemen in de ruimte achter het orgel. 

De toegang tot deze ruimte werd heel slim aan het oog onttrokken 

door een houten paneel  dat zich pal naast de pijpen van het orgel 

bevindt. Door het paneel uit een soort frame te verwijderen en een 

velours gordijn opzij te schuiven, begaf ik mij  als het ware in een 

andere wereld. Ook hier veel spinraggen en andere bewijzen van 

achterstallig schoonmaakonderhoud. Een klein raampje in de muur 

veroorzaakte een gering lichtinval in deze ruimte waardoor de 

schaduwen van gebruikte doch vergeten kasten en andere materialen 

je in een soort schimmenrijk deed belanden. Ook hier wanorde maar 

door de grootte van de ruimte kwam het één en ander toch wat 

overzichtelijker over. In het oog sprongen een tweetal houten 

fauteuils die naast elkaar midden in de ruimte stonden. De groen-

kleurige zittingen waren vermoedelijk  door jarenlang gebruik 

behoorlijk ingezakt of gedeukt. Volgens Tilly en Liesbeth waren dit 

de trouwstoelen waarop menig huwelijkspaar hun kerkelijk huwelijk 

hebben laten bezegelen. Uit zeer betrouwbare bronnen vernam ik   

later dat Cor Verdoorn en zijn eega Jolanda de laatste gebruikers 

waren. De stoelen verdienden het eigenlijk  niet om als grof vuil 

behandeld te worden maar in aanmerking zouden moeten komen 

voor een ere plaats. Maar waar laat je ze?  
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Desalniettemin stonden we voor een behoorlijke uitdaging. Met 

“we” bedoel ik naast Tilly en Liesbeth ook en vooral Jan den 

Breejen . Ik had Jan erbij gevraagd om me te assisteren om de 

gehele meuk via de trap naar beneden te halen. Dat dit niet altijd 

even soepel verliep laat zich raden. Er werden weer eens spieren 

aangesproken waarvan we niet wisten dat ze bestonden en ons tot 

verwondering bracht dat deze überhaupt in ons lichaam gehuisvest 

waren.  

 
En zo kon het gebeuren dat een aantal weken lang op de 

dinsdagmiddag een aanhangwagen, afgeladen met oude kasten, 

stukken hout en ijzer, een poppenkast, schoolbord, stokken, 

kussentjes, lege ordners, verpieterde kerstspullen en anderszins 

ondeugdelijk materiaal , naar de milieustraat aan de Schrank in 

Hardinxveld-Giessendam, werd gereden. De twee trouwstoelen 

hadden van Jan als een soort laatste eer een speciaal plekje op de 

aanhangwagen toebedeeld gekregen. Bijna stapvoets naderden wij 

“Het kerkhof van de gebruikte spullen”  

 Dáár werd een tweede sortering gedaan. Hout bij hout, ijzer bij 

ijzer, plastic bij plastic.  Dáár werd afscheid genomen. Met affectie 

voor het verleden en met enig barmhartigheid dan wel piëteit werden 

de oude en versleten materialen onder in de daarvoor bestemde 

ijzeren bakken gedeponeerd.   
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Enkele goederen werd bij nader inzien een tweede leven bij de 

Kringloop gegund. De aangetroffen instrumenten kregen dankzij de 

inzet van Tilly  nog een kans  in de Rehoboth school terwijl een 

twintigtal goede wollen dekens waarop de Yoga-leerlingen destijds 

hun kunstjes deden, de weg naar Roemenië hebben gevonden.  

Ieder met zijn eigen gedachten reden we terug naar de Peulenstraat. 

Het opruimen gaat gestaag door.  Het vertrek is aanstaande.  

Met het opruimen ontstaat er hopelijk ook weer ruimte om met frisse 

moed en gedrevenheid  aan iets nieuws te beginnen. Een nieuw 

begin in De Parel, een nieuw elan maar met dezelfde strekking….. 

met elkaar prachtige en zinvolle kerkdiensten beleven onder leiding 

van bezielende dominees en een virtuoze pianospeler. Om met de 

woorden van onze predikanten af te sluiten: Dat het zo moge zijn.!! 

 

Klaas Blokland,  

Met dank aan Tilly, Liesbeth en Jan die met mij “schoon schip 

gemaakt” hebben. 

 

 

 

 

Winterprogramma Onze Roeping 

Getrouw in Sliedrecht 

 

Donderdag 28 maart 20.00 uur Filmavond. Er is nog geen keuze 

gemaakt welke film vertoond zal worden, maar ongetwijfeld wordt 

het een fijne avond. 
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28 februari 
 

De commissie afscheid van het gebouw heeft voor de leden op 

woensdag 28 februari een dag uit georganiseerd naar het museum 

Catharijneconvent Utrecht. Na weemoed ook weer nieuwe energie. 

 

 

Paasontbijt 
 

Graag nodigen we allen uit voor het Paasontbijt op zondag 31 maart 

om 08.30. Dat is vroeg, dubbel vroeg omdat die nacht de klok een 

uurtje overslaat. Ongetwijfeld is het daarom niet minder gezellig, 

dus als het enigszins kan, komt u dan. 

 

Een familielid, vriend of vriendin is ook van harte 

welkom. 

Opgave op de lijst in de kerk of persoonlijk of 

telefonisch aan het bestuur, graag voor 25 maart. 

 

Paasdienst 31 maart 
Laatste dienst in de kerk met de beelden  
 

De Paasdienst begint om 10.00 uur. Ds. Aries van Meeteren zal deze 

dienst leiden. Met veel goede gedachten zullen wij afscheid nemen. 

 

De lopende expositie  bestaat uit allerlei kunst die de leden uit hun 

eigen bezit hebben aangedragen. Het was leuk en velen hebben er 

van genoten. Na deze Paasdienst zullen wij de tentoongestelde kunst 

weer mee naar huis nemen. 
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Sfeervolle Oecumenische dienst 
 

 Op 21 januari in  de Week van het Gebed  was de oecumenische 
dienst. Deze is georganiseerd met de PKN, voorheen Gereformeerde 

kerk in Boven- en Beneden-Hardinxveld. De liturgie is gemaakt in 

Burkino Fasso. Wat fijn dat we een kleine vijftig mensen mochten 

ontvangen! De opbrengst van de collecte voor de Voedselbank was 

ruim € 200. Na de dienst was er gezellig contact tijdens de koffie en 

was er veel aandacht voor de expositie, die is samengesteld door de 

leden met de kunst die zij in eigen huis hebben. foto’s pag. 31 en 32. 

 

Van Sabbatschenders en Kerkscheurders 
 
In een met vijftig personen goedbezochte lezing op 1 februari 

verdiepten wij ons onder leiding van Aries van Meeteren in de 

kerkgeschiedenis van de Alblasserwaard. Het verhaal werd met 

kennis en vaart gebracht. Vóór de Middeleeuwen is er maar weinig 

bekend, maar daarna blies de Waard zijn partijtje mee. 
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Leeskring 
 

Donderdag 7 maart, 10.00 uur, Arthur Japin, 

Wat stilte wil 

Zingen is Anna’s grote geluk. Zij heeft de 

stem, het talent en de ambitie, maar een carrière als zangeres is voor 

een meisje uit haar milieu eind negentiende eeuw ondenkbaar. Met 

de opkomst van de vrouwenbeweging, het Palingoproer in de 

Jordaan en de oprichting van het Concertgebouw breekt echter een 

nieuwe tijd aan. Gesterkt door de eigenzinnigheid en vrijheidszin 

van schrijvers als Kloos, Verwey, Van Eeden en Van Deyssel, in 

wier entourage zij terechtkomt, durft Anna haar eigen weg te gaan. 

Zij oefent in stil verweer haar stem en zet, als onafhankelijke vrouw,  

haar eerste eigen stappen in de muziek en de liefde. Dan blijkt dat zij 

buiten de macht van haar familie heeft gerekend… 

 

Het nieuwe adres per 1 april is: 

De Donk, Prins Hendrikstraat 26 b. 
 

Donderdag 4 april, 10.00 uur, Hermann Hesse, Narziss en 

Goldmund. 

Dit is een van de beste en meest geliefde romans van de Duitse 

schrijver Hermann Hesse. De filosofische roman gaat over de 

confrontatie tussen de intellectuele Narziss en de artistieke 

Goldmund en speelt zich af in de middeleeuwen. De 

gedisciplineerde Narziss overtuigt zijn rusteloze vriend Goldmund 

zijn hart te volgen en zijn leven in het klooster vaarwel te zeggen. 

De jonge Goldmund trekt vervolgens de wijde wereld in, op zoek 

naar schoonheid, genegenheid en spanning.  
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Hij leidt een bewogen liefdesleven en lijkt even rust gevonden te 

hebben als beeldhouwer, maar het avontuur blijft lonken. Wanneer 

hij op een dag in hachelijke omstandigheden verzeild raakt, duikt tot 

zijn grote verbazing zijn goede vriend Narziss weer op. 

 

Narziss en Goldmundis een roman over een bewogen en 

ongemakkelijke vriendschap tussen twee mannen die elkaars 

uitersten zijn. Een avontuurlijk verhaal over het innerlijke conflict 

tussen geest en lichaam, logos en eros. Een cultroman die door elke 

generatie opnieuw ontdekt wordt. 

 

Donderdag 2 mei, 10.00 uur, Lezing van Zandrie Albada over 

Montaigne. Dit is op verzoek van de leeskring, maar iedereen is 

hierbij uitgenodigd. 

 

Een kleine inleiding over wie Montaigne was: 

Michel de Montaigne (1533 –  1592) was een Franse filosoof, 

schrijver en politicus uit de periode van de Franse renaissance. In 

zijn belangrijkste werk, Essais (letterlijk: probeersels of proeven), 

bestudeert hij de mensheid en met name zichzelf. Hij was daarmee 

de eerste die bij de bespreking van allerlei morele en filosofische 

vraagstukken een psychologie van zichzelf schreef. Met 

zijn Essais werd hij de pionier van het literaire genre van het essay, 

het persoonlijke betoog met diepgang. Tot kort voor zijn dood 

werkte hij verder aan zijn Essais. Montaigne wordt algemeen 

beschouwd als een sceptisch humanist. “Wat weet ik?” was zijn 

motto. Hij inspireerde Franse filosofen zoals Blaise Pascal en René 

Descartes. 

 

In juni, juli en augustus pauzeert de leeskring, waarna wij in 

september weer gaan starten. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1533
https://nl.wikipedia.org/wiki/1592
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essais
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essay
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scepticisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance-humanisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Dag lief kerkgebouw, 

 

Het voelt een beetje bijzonder om een brief aan je te schrijven. 

Emotioneel ook wel. Maar ik voel de behoefte, merk ik. Want je 

bent hoe dan ook belangrijk voor me. En voor heel veel anderen, 

mag ik wel zeggen. Hoewel ik pas acht jaar de sleutel van jouw deur 

heb, ken ik je langer. Ik bezocht je tijdens wisseldiensten. En nog 

langer geleden kwam ik wel eens mee met mijn broer, toen hij inviel 

als organist. Maar goed, anderen zijn al tientallen jaren kind aan huis 

bij je. En dat wil wat zeggen.  

 

Als ik naar je geschiedenis kijk, ben ik onder de indruk. Ooit zat een 

werkliedenvereniging met de prachtige naam ‘Helpt Elkander’ in 

een pand dat stond op de plek waar nu onze vergaderzaal zit. En ik 

hoorde – maar ook dat is natuurlijk van ver voor mijn tijd – dat aan 

de kant van de Peulenstraat eerst een kruidenierswinkel (later 

werkplaats) en een radiozaak waren gevestigd. Dat laatste spreekt 

me als radiomaker natuurlijk buitengewoon aan.  

 

Sinds 1913 ben je verbonden met de Protestantenbond. Eerst zaten 

we in ‘Helpt Elkander’. Geleidelijk aan zijn we onze aanwezigheid 

daar gaan opvoeren. Eerst kwamen we alleen in de winter bij elkaar, 

na de oorlog ook in de zomermaanden, zo lees ik in het historisch 

overzicht van de NPB. Het ging, na wat ups-and-downs, in de jaren 

‘50 zo goed dat we konden uitbreiden en van de drie panden aan de 

Peulenstraat één kerkruimte konden maken. “Een kroon op het werk 

van de oprichters van de geloofsgemeenschap”, schreven we destijds 

in de notulen. En zo is het ook.  
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Je ging in je huidige vorm officieel open op 18 maart 1958. Maar 

echt áf was je pas twee jaar later, toen kunstenaar Aart van 

Bennekum aanbood je gevel op te sieren met drie plastieken. 

Sindsdien ben je de ‘Kerk met de Beelden’. En wat voor beelden! 

Elia, de verloren zoon en de Samaritaanse vrouw. Drie figuren rond 

een – al dan niet figuurlijke – bron die hen voedt.  

Passender kan het niet op een kerkgebouw. En wij, de leden van de 

Kerk met de Beelden, vormen in zekere zin het vierde beeld. Ook 

wij zoeken een bron van waaruit we willen leven.  

 

Jij hebt ons zoeken zoveel jaren een plek geboden. Een thuis, een 

haven, een fijne ruimte waar we elkaar ontmoeten en waar we, wie 

weet, ook af en toe iets hebben ervaren van een groter geheel waarin 

we staan. Een plek van lief en leed, van rouw en trouw, van ‘Helpt 
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Elkander’. Een ruimte voor bezinning, verdieping, verwondering en 

verbinding.  

 

 
 

En nu gaan we weg. Niet omdat we op je zijn uitgekeken. Zeker 

niet! Toen we in 1990 ons jubileumlied afsloten met ‘Voor onze 

NPB nog eens 100 jaar’, meenden we dat echt. Maar tijden 

veranderen. Ik ga niet uitweiden over de oorzaken, maar we moeten 

ons heil elders zoeken. Noodgedwongen. We vieren nog Pasen bij je 

(wat zal dat dubbel zijn…). Daarna breekt voor ons beide een 

nieuwe toekomst aan. Je blijft gelukkig mensen onderdak bieden en 

we hopen dat de nieuwe bewoners het binnen je muren straks net zo 

fijn krijgen als wij het hebben gehad.  
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We gaan je ontzettend missen. Je sfeer, je warmte, je nestgeur, je 

akoestiek – je thuisgevoel. We zullen erg moeten wennen, straks in 

de Parel. Best ironisch dat we ooit uit de Hervormde Kerk zijn 

gestapt en nu onderdak vinden in het Hervormd Centrum. Maar we 

blijven wie we zijn, de Kerk met de Beelden, de kerk van 

bronzoekers, mensen met een open blik en een houding van vrijheid, 

verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. De kerk van ‘Helpt 

Elkander’.  

 

Het ga je goed, lief kerkgebouw. Bedankt voor alles! 

Aries van Meeteren 

 

Droom 
 

Een droom heeft nog heel veel te geven. 

Hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt. 

Maar hij zal ons ook allemaal overleven: 

hij is zo oud als de wereld, maar zo jong als de tijd. 

 

Maar je moet hem beschermen, je moet hem verzorgen, 

je moet hem koesteren onder de zon. 

Je moet hem vertrouwen, en vandaag al of morgen 

weet je het weer waar het ooit om begon. 

 

Dan neemt hij je mee weer langs wegen van liefde 

tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht. 

En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken 

en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht. 

 

Paul van Vliet 
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Themacafé 
 

Er staan nog twee bijeenkomsten van het Themacafé op de rol. En 

dat beloven mooie ochtenden te worden. Na onze gedichtenochtend 

van 14 december gaan we het op 14 maart over films hebben.  

 

Datum Onderwerp Omschrijving 
14 maart Filmochtend Welke films boeien ons? Denk na 

over uw lievelingsfilm en 
misschien zelfs welke scene u 
kunt blijven kijken. 

11 april Vrijzinnige vieringen 
– wat kan blijven en 
wat moet anders? 

We verhuizen naar een nieuw 
gebouw. Een nieuwe start dus. 
Een verhuizing kan aanleiding zijn 
voor opruiming en vernieuwing. 
Nodig of niet? 

   

 

Over de filmochtend nog het volgende. Probeer van te voren alvast 

te bedenken welke film u als lievelingsfilm zou willen noemen (en 

wat u zo in de film aanspreekt). Zou u van te voren misschien 

kunnen doorgeven aan welke film u denkt? Dan kan ik kijken of ik 

in ieder de trailer ervan kan vinden.  

  

We beginnen telkens om 10.00 uur. De koffie staat klaar. 

Graag tot ziens op het themacafé. 

 

Aries van Meeteren 

 

Het nieuwe adres vanaf 1 april is:  

De Donk, Prins Hendrikstraat 26 b. 
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Films in de bibliotheek 
 

Woensdag 13 maart 20.00 uur  DE ACHT BERGEN 

Melancholiek drama gebaseerd op de succesvolle Italiaanse roman 

van Paolo Cognetti. Het gaat over de onvoorwaardelijke vriendschap 

tussen twee jongens. Pietro is afkomstig uit de stad. Bruno groeit op 

in de bergen. Toegang € 4,00. 

 

Woensdag 10 april 20.00 uur   FATHERS AND MOTHERS 

Deense komedie over een uit de hand gelopen schooluitje met 

ouders. Wanneer de dochter van Piv en Ulrik naar een nieuwe 

school gaat, maakt het echtpaar kennis met de andere ouders. Blijft 

het wel gezellig? Toegang € 4,00. 

 

 

Volksuniversiteit in de bibliotheek 

 

Donderdag 21 maart 20.00 uur  Kukuruznik, heldinnen uit de 

luchtvaart. 

In juni 2023 verscheen Saskia Goldschmidt’s zesde roman 

Kukuruznik. Goldschmidt verweeft een aangrijpend familieverhaal 

met de geschiedenis van dappere  vrouwelijke pioniers in de 

vliegkunst. Toegang € 7,50. 

 

Donderdag 18 april, 20.00 uur  Waarom ook niet, Marcel 

Vaandrager. 

Marcel is artiest pur sang. Alle conferences en liedteksten zijn van 

eigen hand en hij schrijft ook voor anderen. Met veel plezier 

vermaakt hij het publiek en neemt graag iedereen mee in zijn 

gedachtewereld. 
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Vrijzinnigen Nederland 

Afd. Hardinxveld-Giessendam 
 

Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon 

Postadres: Groot Veldsweer 55, 3371 CB  Hardinxveld-Giessendam 

 
E-mail: 

Website: 

Voorganger: 

info@kerkmetdebeelden.nl 
www.kerkmetdebeelden.nl 

Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM 

Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens 

noodgevallen 

avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl 
  

De Band: 

 

Kopij data: 

 

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  

tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu 

20 november, 20 februari, 20 mei, 20 augustus 

 
 

Aandachtscommissie: 

 

 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN 

Gorinchem, Tel. mobiel 06-8333 4406 

 

 

BESTUUR: 

Voorzitter: 

 

Dhr. C.G. Verdoorn, Kerkweg 30, 3371 AG HaGi, tel. 06-

51614974, e-mail jasbas@upcmail.nl  
Secretaris: Dhr. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH 

Gorinchem, tel. 06-5174 3468, e-mail z.albada@gmail.com 

Administrateur/ 

penningmeester: 

 

Leden: 

Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 06 28445144 

Rekeningnummer NL11 RABO 0325 0333 74  

ten name van de penningmeester NPB. 

Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-

612002 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN  

Gorinchem, tel. 06 8333 440 

mailto:info@kerkmetdebeelden.nl
http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:tilly@degroen.eu
mailto:jasbas@upcmail.nl
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Foto’s van de oecumenische dienst op 21 januari: 
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