
 

 

 

Geloofsgemeenschap Kerk met de beelden 
Afdeling Hardinxveld-Giessendam van Vrijzinnigen Nederland 

Jaarverslag secretaris sept.2022 – aug.2023 

 

1. Het bestuur bestond dit jaar uit: 

dhr. Cor Verdoorn, voorzitter, 

dhr. drs. Zandrie Albada, secretaris, 

mevr. Tonny Keizer, lid, 

mevr. Liesbeth Kazen, lid. 

De financiële administratie werd verzorgd door dhr. Koen 

Bohré. 

Onze voorganger is de heer dr. Aries van Meeteren.  

 

2. De twee commissies die in het vorig jaar zijn ingesteld 

hebben hun verslag gedaan en hun resultaat behaald.  

 

De commissie Toekomst, bestaande uit onze voorganger, 

onze oud secretaris en de secretaris deed verslag bij monde 

van onze voorganger. We houden alles zoveel mogelijk bij 

het oude en we proberen moedig door te gaan. (In wezen is 

de commissie recentelijk opnieuw gevraagd verder te gaan 

met haar werk in de nieuwe bedeling zonder een eigen 

gebouw.)  

 

De commissie Gebouw, bestaande uit onze voorzitter en de 

heren Kees van den Herik en Jaap Huisman, heeft, na 

raadpleging van de vorige vergadering van de leden, in 

december 2022, besloten over te gaan tot de verkoop van ons 

gebouw. Die verkoop is gerealiseerd. Eind augustus kwam 

de eerste betaling binnen bij onze administrateur. We zullen 

het gebouw nog kunnen gebruiken tot en met 5 april 2024. 

Daarna valt het doek en gaan we kerken in een beoogde 



 

 

 

ruimte hier in Hardinxveld Giessendam. Voor het vieren van 

een passend afscheid van het gebouw is in de loop van dit 

jaar een nieuwe commissie Afscheid Gebouw ingesteld. 

 

3. Over het voeren van het secretariaat en het verrichten van 

de vele andere taken die door de vorige secretaris vervuld 

werden kan ik dit jaar korter zijn dan vorig jaar. Het 

bijwonen en verslaan van vergaderingen van het bestuur is 

een betrekkelijk eenvoudige klus die door ondergetekende 

goed te doen valt. Dankzij enige hulp van buiten af is zelfs 

de mailbox van de KmdB door de secretaris in te zien.  

 

4. Over de vele andere taken schreef ik al in het verslag van 

vorig jaar dat die door heel wat trouwe leden in betrekkelijke 

anonimiteit worden ingevuld. Laten we de namen toch 

noemen. Natuurlijk is daar nog altijd het verzorgen van onze 

periodiek De Band, door de onvolprezen mevrouw Tilly de 

Groen. Daarover straks meer. De koffie wordt vaak verzorgd 

door bestuursleden, maar ook anderen maken zich daartoe 

verdienstelijk. Genoemd mogen worden mevrouw Jenny 

Blokland, mevrouw Aartje den Breejen en mevrouw Arna 

Huisman. En onze vaste koster Klaas Blokland is van 

eveneens onschatbare waarde. Hij vervangt onder meer de 

heer Dukel die tot in het vorige jaar altijd de liederen op het 

bord zette. Dat is hem door zijn leeftijd nu onmogelijk 

geworden, helaas. Klaas zet nu altijd de stoelen klaar, doet 

de verwarming aan en ontvangt de voorgangers. Ook 

mevrouw Liza van der Meulen vervult met verve haar rol als 

contactpersoon met de dienstdoende voorgangers. En niet te 

vergeten: mevrouw Jolanda Verdoorn is de stille kracht op 

de achtergrond van het bestuur zonder wie we het echt niet 



 

 

 

kunnen! We mogen ons als gemeenschap gelukkig prijzen 

met zoveel informele bestuurlijke ondersteuning. We 

hebben in bestuurlijke kring wel eens opgemerkt dat vrijwel 

ieder lid in ons midden op de een of andere wijze actief is. 

 

5. Het afscheid van Mevrouw Tilly de Groen als secretaris en 

het overlijden van mevrouw Gerda Brandwijk zijn in het 

vorige jaarverslag al vermeld. Het  levensmotto van Gerda 

was: Een zonnetje zijn! En daar heeft ze zich meer dan 

vorstelijk aan gehouden. Maar strikt genomen vielen die 

twee gebeurtenissen binnen deze bestuursperiode. Ze vonden 

plaats in oktober ’22. In deze bestuursperiode viel ook het 

huwelijksjubileum van de familie Van ’t Verlaat en de 

opname van de heer Piet van ’t Verlaat in een 

verzorgingshuis. Het aantal leden bedraagt desondanks nog 

30. 

 

6. Het bezoek van onze bijeenkomsten blijft redelijk op peil. 

We hebben eigenlijk voornamelijk trouwe leden die goed 

blijven komen. Voorganger en secretaris wisselen soms de 

aantallen bezoekers uit, die ze hadden, bijvoorbeeld, op 

Witte Donderdag. Hardinxveld-Giessendam 15, tegen 

Meerkerk 12 (en dat terwijl ze daar officieel 10 leden meer 

hebben!). Opgemerkt dient te worden dat onze voorganger 

altijd veel werk maakt van zijn diensten (en van het thema 

café, daarover later meer). Hij blinkt uit in het zeer diverse 

gebruik van media. Het is een genot voor alle zintuigen! In 

het vorige jaarverslag werd al vermeld dat het bestuur heeft 

besloten om altijd samen koffie te drinken na afloop van de 

dienst. Dat besluit mist, nu we een jaar verder zijn, zijn 

uitwerking niet. Er worden, evenals het vorige jaar, meer en 



 

 

 

meer geanimeerde gesprekken gevoerd over thema’s uit de 

bijeenkomst. Het is de stellige overtuiging van onze 

voorganger en het volledige bestuur dat deze gesprekken 

bijdragen aan de verdieping van onze beleving en ons 

geestelijk leven. Geheel in de geest van de oprichter van de 

Protestantenbond van weleer. Ik schreef vorig jaar en herhaal 

dat nu: gewoon dankzij een kopje koffie! 

 

7. Hadden we vorig jaar te maken met de afwezigheid, soms, 

van muzikale ondersteuning, dit jaar hebben we daarin een 

welkome aanvulling gekregen in de persoon van de heer 

Harm de Nooij. Hij speelt wanneer zijn rooster elders (zijn 

functie elders…) het toelaat voor ons op de piano en neemt 

ons allen mee naar onvermoede verten. Dit vult de beleving 

enorm aan. Natuurlijk blijft de bijdrage van mevrouw Anja 

Breedijk en haar dochter, mevrouw Leonie Lanser van groot 

belang.  

 

8. Als ik het heb over ondersteuning, mag ik niet vergeten de 

grote rol en betekenis van ons ‘clubblad’ De Band. Van 

dienstregelingen gaat het, via personalia, door naar 

meditaties: al wat ons hartje begeert staat erin.  

Zo schreef onze voorganger in het zomernummer dat het 

typisch vrijzinnig is: ‘van tijd tot tijd je opvattingen te 

hernemen en daarbij te roepen dat de nieuwe kleren van de 

keizer weinig om het lijf hebben.’ In het septembernummer 

noteerde hij van Karen Armstrong: ‘Laat ons alle schepselen 

koesteren, zoals een moeder haar enig kind.’ En in het kader 

van de leden enquête over de toekomst van onze 

geloofsgemeenschap noteerde ik de vraag: ‘Is de 

vrijzinnigheid niet soms een beetje saai?’ In het 

winternummer volgde een uitgebreide bespreking door de 



 

 

 

voorganger van de biografie van Etty Hillesum. Daarin werd 

vooral aangewezen hoezeer de echte Etty en de schrijver van 

elkaar verschilden. Ook noteerde ik een interessant verhaal 

over de tweevoudigheid van de mens onder de titel: ‘Een 

wijs mens plast niet tegen de wind in.’ Met daarna de 

retorische vraag: ‘Maar ja, hoe wijs zijn we echt?’ In het 

zomernummer bespreekt de voorganger ‘Een brief die niet 

meer dicht kan’, van theoloog en filosoof Johan Goud. De 

titel handelt over een schilderij van Vermeer. Een meisje 

leest een brief. En op het schilderij blijft die brief open, voor 

altijd. Goud ontleent er een beeldspraak aan voor zijn eigen 

spreken en schrijven. Voor ons als lezers van De Band is dat 

een prachtige symboliek. Wanneer vinden wij onze eigen 

stem? Wat blijft daarin en wat is net zo veranderlijk als 

wijzelf?! Zijn wij een raadsel voor onszelf (en dus zeker voor 

anderen!) of een open boek, of zelfs: een open brief?! En 

laten we vooral niet onthouden wat Simon Carmiggelt ooit 

noteerde van een café bezoeker: ‘Mijn vrouw, meneer? Dat 

is een open boek! Maar ik heb het boek al uit!’ Wij worden 

in de Koran de ‘mensen van het boek’ genoemd. En wij 

hebben het nog lang niet uit! De Band blijft daarom een 

goede ondersteuning voor ons leven en denken. Ere wie ere 

toekomt! Alle hulde voor Tilly! 

 

9. De boekenclub ging dit jaar onverdroten verder op het 

ingeslagen pad. We bespreken alleen boeken van onze eigen 

voorkeur, zoals vorig jaar al besloten was. Ook daarbij kan 

een misser voorkomen. Eén boek werd door ieder als een 

flutroman aangewezen. De overige boeken werden als steeds 

intensief besproken en zonder uitzondering als een prettige 

leeservaring beschouwd. De vaste groep deelnemers 

consolideert zich. Aan het eind van het seizoen trad de 



 

 

 

schrijver Thomas Verbogt op. Dat was op 4 mei. Het was 

heel bijzonder daar hij ’s avonds de 4 mei lezing moest 

houden in Nijmegen. Zijn bijdrage werd door ieder zeer 

gewaardeerd en ontlokte één van onze deelnemers de 

opmerking dat ‘het een optreden van zeldzame schoonheid 

was’. Aan het eind van het seizoen is de 

voorbereidingscommissie uitgebreid met twee leden, zodat 

we een nog meer veelzijdige boekenkeuze kunnen doen. 

 

10. Het themacafé was eveneens goed bezocht en door alle 

deelnemers als zeer prettig ervaren. De voorganger maakt er 

altijd veel werk van. Hij meent nu en dan zelfs: een beetje 

teveel. De waardering van de deelnemers vergoedt veel. 

Hopelijk zal dat genoeg zijn. Dit verhaal gaat verder in het 

nu lopende jaar. Daarover volgend jaar meer. Een belangrijk 

onderdeel van het programma van het themacafé was de 

geplande lezing over kunst en spiritualiteit van dominee 

Kick Bras. Helaas is deze tweemaal uitgesteld. Tenslotte 

heeft de lezing wel plaats gevonden in het nu lopende 

bestuursjaar. Daarover dus volgend jaar meer. 

 

11. In verband met de naderende verkoop van het kerkgebouw 

was er dit jaar geen huurder meer. 

 

12. De tentoonstellingen van het werk van plaatselijke 

kunstenaars, amateurs of professionals, hebben gedurende 

het gehele jaar plaatsgevonden. De commissie onder leiding 

van mevrouw Riet Vis en de heer Kees van den Herik heeft 

hier veel mooi werk verricht. 

 



 

 

 

13. Over de voortgang van de samenwerking met Sliedrecht is 

enkele malen vergaderd. We hebben de indruk dat er over het 

belang van de samenwerking nogal verschillend gedacht 

wordt. Het gelijkzetten van de agenda’s is blijkbaar toch 

moeilijk. In de praktijk zijn de wisseldiensten in de 

zomertijd met Sliedrecht gewoon doorgegaan. Daarin 

kunnen we over en weer voor elkaar van betekenis blijven. 

Ik dank u wel. 

Zandrie Albada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 




