Geloofsgemeenschap Kerk met de beelden

Afdeling Hardinxveld-Giessendam van 1 rijzinnigen Nederland
Jaarversiag secretaris 1 sept.2023 — 31 ang.2024
1. Het bestuur bestond dit jaar uit:
Cor Verdoorn, voorzitter,
Zandrie Albada, secretaris,
Tonnie Keizer, lid met als taak de collecte,
Liesbeth Kazen, lid met als taak het invullen van de diensten,
Riet Vis, lid nog zonder specifieke taak.

Koen Bohré verzorgde de financi€le administratie.
Aries van Meeteren is onze voorganger.

2. Er waren in de vorige jaargang twee commissies. De commissie
Toekomst en de commissie Verkoop Gebouw zijn niet opgeheven
maar gingen, soms met een licht veranderde opdracht, door met hun
taak. De eerste commissie, bestaande uit Tilly de Groen, Aries van
Meeteren en Zandrie Albada, kwam mondjesmaat bijeen, omdat de
uitkomst bij de vorige jaarvergadering al geleid had tot de conclusie:
Doorgaan op de reeds ingeslagen weg. De tweede commissie,
bestaande uit Jaap Huisman, Kees van de Herik en Cor Verdoorn,
kreeg een nieuwe opdracht: het beheer van de opbrengst van de
verkoop van het gebouw. Dat heeft geleid tot het splitsen van het
totaalbedrag in gelden die we op korte termijn gebruiken voor de
voortgang van het pastoraat en de bijeenkomsten van onze
geloofsgemeenschap enerzijds en het verstandig beleggen van het
overige, niet onaanzienlijke, bedrag anderzijds.

3. Zolang we nog beschikten over ons kerkgebouw hebben twee leden
zich zeer verdienstelijk gemaakt door er tentoonstellingen te
organiseren. Dat zijn Riet Vis en Kees van de Herik. Met name hun
laatste tentoonstelling in ons gebouw verdient vermelding! Toen
is aan alle leden gevraagd iets ten toon te stellen van hen zelf, iets
waarmee ze een bijzondere band hebben. Tegelijk is hen gevraagd
iets over die bijzondere band te vermelden. Als voorbeeld kan ik
noemen een schilderij van twee zwanen door ons vroegere lid



mevrouw De Kok. Zij had dit, toen ze nog zelfstandig woonde aan
de Rembrandstraat, per post naar mij gestuurd, omdat wij altijd zo’n
aardige band hadden in het verleden. We waren namelijk jarig op
dezelfde dag! En ik vierde dat met haar door altijd, dat wil zeggen:
zes jaar lang, met gebak bij haar te komen op die dag! Vergezeld van
dit verhaal hebben de zwanen de zwanenzang van ons gebouw mede
uitgeluid.

. Verder is er in het afgelopen jaar een commissie ingesteld voor
organisatie en uitvoering van een excursie voor alle leden naar een
belangwekkende tentoonstelling. De commissie bestond uit de
heren Klaas Blokland, Kees van de Herik en Zandrie Albada. Zo
zijn er al twee excursies georganiseerd. Eén naar het Museum het
Catharijneconvent in Utrecht over kerk en geloof in de jaren Zestig van
de vorige ecuw. En een andere naar het Singer Museum in Laren
over de schilder G.H.Breitner. Aan beide excursies hebben ongeveer
25 leden deelgenomen. Het waren mooie en boeiende excursies, die
door de deelnemers zeer op prijs werden gesteld. Voor het nu
lopende jaar zal deze commissie in opdracht van het bestuur
opnieuw een excursie organiseren.

. Het verreweg belangrijkste moment van het afgelopen bestuursjaar
is geweest dat we het kerkgebouw moesten verkopen. Het ging
ons allen zeer aan het hart maar het was niet anders. De exploitatie
van het gebouw liep dusdanig in de papieren dat zelfs de noodsteun
van het hootdbestuur (ik kom daar nog op) onvoldoende was. Bij
ongewijzigd beleid hadden we de vereniging binnen een jaar of wat
moeten opheffen wegens schrikbarend gebrek aan geld. Zodoende
is het gebouw aan de Peulenstraat verkocht. De laatste dienst in het
gebouw is gehouden eind maart 2024 en de eerste dienst in ons
nieuwe onderkomen, het gebouw De Parel, vond plaats op de eerste
zondag van april 2024. Na enige handtekeningen van voorzitter en
secretaris was de vereniging enige tonnen rijker en kon de toekomst
met vertrouwen worden tegemoet gezien.



6. We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van twee
leden. De heer Piet van ’t Verlaat en de heer Gerrit van de Kamsteeg
zijn beide overleden. Doordat de kinderen van de familie Verdoorn
zijn bijgeschreven als lid houden we hetzelfde aantal leden als vorig
jaar: namelijk 30.

7. Het bezoek van onze leden aan de bijeenkomsten in De Parel
overtreft de stoutste verwachtingen: het is gelijk gebleven of zelfs
toegenomen. We drinken na afloop kotfie in dezelfde ruimte en het
is er gezellig als vanouds. Dat doen we al sinds het vorig bestuursjaar:
toen is besloten dat we na elke dienst samen koffie drinken. Er is
altijd gelegenheid na te praten als men dat wil over thema’s die in de
dienst aan de orde kwamen. Hiervan wordt redelijk gebruik gemaakt.
Evenals vorig jaar schrijf ik hier dat zulke gesprekken bijdragen aan
de verdieping van onze beleving.

8. De informele ondersteuning van het bestuur door leden die zich
opwerpen als gastheer, gastvrouw, versierder van de kerstboom,
koffieschenker (in mijn vorig jaarverslag heb ik hen allen met ere
genoemd) en wat dies meer zij: die ondersteuning blijft
onverminderd doorgaan. Dit mag gezien worden als een grote
rijkdom voor onze vereniging! In een van mijn recente preken heb
ik zelfs gesproken over het wonder van Hardinxveld-Giessendam!

9. Twee zaken verdienen opnieuw vermelding, net als vorig jaar. De
multimediale aanpak van onze voorganger bij zijn diensten en
in het thema café. Hij maakt er werk van om een veelzijdige
presentatie te geven, zodat als het ware alle zintuigen kunnen
participeren aan de dienst. Dat werkt buitengewoon verhelderend
en het is zeer de moeite waard.

Voorts hebben we in onze muzikale directeur en pianist, Harm
de Nooij, een begeleider van klasse gevonden, die van de muzikale
ondersteuning een feestje weet te maken. We zijn, ik heb het eerder
gezegd, erg blij met hem!



10. Vorig jaar heb ik in het jaarverslag uitgebreid stilgestaan bij het
vele dat in ons clubblad, De Band, wordt geschreven. Dat doe ik
niet opnieuw. U leest het mededelingenblad toch wel. Alles staat
erin: het wel en wee van de leden, wetenswaardigheden uit de pers
en boeiende stukken van de hand van onze voorganger. Het blad
blijft een belangrijk bindmiddel voor onze vereniging. De beide
samenstellers van De Band verdienen daarmee opnieuw veel
waardering: Tilly de Groen en Aries van Meeteren. Bovendien is er
een website in wording die ons laat aansluiten bij de moderne tijd.

11. Boekenclub en thema café gingen voor en na de verhuizing
onverminderd door. Ze konden beide rekenen op voldoende
belangstelling. De boekenclub heeft het seizoen afgesloten met een
lezing door de secretaris over Michel de Montaigne. En het thema
café kende eveneens alleen maar hoogtepunten. We kwamen na de
verkoop van ons gebouw samen in het gebouw De Donk, over het
spoor, in de Prins Hendrikstraat.

12. De voortgang van de samenwerking met Sliedrecht, ‘Onze
Roeping Getrouw’ is zodanig dat we nog steeds wisseldiensten
hebben. Over en weer worden de diensten bezocht. Wellicht heeft
‘Sliedrecht’ gemeend dat wij, na verkoop van ons gebouw, wel bjj
hen zouden aansluiten. Daarvan is echter geen sprake. We houden
het zoals het is en dat is ook zoals het was. Meer niet en minder ook
niet.

13. Het instituut uit het verleden, dat van de streekzondag van
de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de Alblasserwaard, ooit in
het leven geroepen op instigatie van mevrouw lke van der Meiden,
de echtgenote van de bekende Anne van der Meiden, mijn
voorganger in Meerkerk, 1s min of meer in de versukkeling geraakt.
Nu en dan wordt wel opgeroepen dat we zouden kunnen kerken in
Meerkerk, als er bij ons geen dienst is. Maar dat vergt wel een betere
coordinatie: al te vaak valt onze ‘dienstloze’ zondag samen met die
van ‘Meerkerk’. Hier valt nog best wat werk te verzetten.



14. Als voorlaatste nog dit: de steun van het hoofdbestuur, dit jaar
en vorig jaar, was groot. We hebben tweemaal 5000,- euro
ontvangen. Het vorig jaar was de gift zo groot omdat ik in de
subsidieaanvraag heb gesteld dat we aankoersten op grote financiéle
tekorten vanwege de exploitatie van het gebouw. Inmiddels zijn we
uit de rode cijfers maar heeft het hoofdbestuur in haar wijsheid
besloten om eenzelfde bedrag uit te keren als het vorig jaar. Voor
volgend jaar wordt een andere, gewijzigde systematiek gevolgd.
Welke consequenties dat zal hebben kan ik nu nog niet voorspellen.
Ik ben ook maar een profeet die brood eet.

15. Tot slot kan ik nog vermelden, ik doe dat heel graag, dat onze
bestuursvergaderingen steeds prettig verlopen. Bovendien maken
we als bestuur kennelijk een leerproces door: we ontwikkelen ons
van dingetjes regelen naar meer fundamenteel nadenken over de beleving in
onze geloofsgemeenschap en de voorwaarden om daar 0 goed mogelijk aan bij te
dragen.

Het spreekt vanzelf dat zoiets wennen is voor de mensen die het al
zo lang op de oude manier doen en gedaan hebben. Maar we hebben
goede hoop dat dit leidt naar verdere verdieping van onze
geloofsbeleving en een goede ontwikkeling van onze
geloofsgemeenschap. Laat ik zo mogen eindigen: het wonder van
Hardinxveld-Giessendam is nog lang niet afgelopen! Ik dank u wel!

Uw secretaris: Zandrie Albada
21 november 2024
Gorinchem



